
Koelbak 

We ontvingen onderstaande foto van een ijzeren bak. Op het eerste gezicht 

een roestig oud geval, maar wel een met een lange historie in ons dorp: 

 

Het is oorspronkelijk namelijk de koelbak uit de smederij van Charles 

Kerckhaert. 

Een loodzware metalen bak, gevuld met water om ijzer in onder te dompelen 

wat snel gekoeld moest worden. Ook wel blusbak of lesbak genoemd. 

Bij dat koelen kwam uiteraard veel waterdamp vrij, waardoor bijvullen steeds 

noodzakelijk was. 

Om onduidelijke redenen dreef er altijd een laagje olie of vet in dat water. 

Als het erg warm was werd de koelbak ook gebruikt door de kinderen om even 

de voeten te verkoelen: zeer tegen de zin van Charles, omdat hij het maar een 

vieze bedoening vond. 

 

Na zijn overlijden in 1964 is de bak terecht gekomen op de varkenshouderijj 

van Bertus Krieckaert aan de Oostdijk. Daar heeft hij vervolgens dienst gedaan 

als voer- en drinkbak. 

Maar ook dat zijn inmiddels vervlogen tijden. Nu rest hem nog een toekomst 

als bloembak verder te ‘’leven’’. 

 

 


