
Er waren eens…………. (een waar gebeurd verhaal) 

 

Er waren eens twee boeren. Ze woonden allebei op Hengstdijk. Het waren niet 

alleen boeren maar het waren ook nog buren. En bovendien……., uit 

betrouwbare bron hebben we vernomen dat het om twee broers ging. Om 

onduidelijke redenen echter leefden ze al een aantal jaren met elkaar in onmin. 

Een allerminst prettige situatie. 

Nu wilde het geval dat beide broers land bezaten dat nagenoeg tegen elkaar 

aan grensde. Het werd slechts gescheiden door wat we toentertijd een rijpad 

noemden. Beide boeren maakten daar gebruik van om hun land te kunnen 

bereiken en bewerken. Het was een smal pad van ongeveer anderhalve meter 

breed. 

Het was in het najaar van 1961 en er gebeurde iets vreemds: 

Op zekere dag had de ene boer de helft van het pad omgeploegd met als 

gevolg dat de ander er geen gebruik meer van kon maken om met kar en paard 

op zijn land te komen en daar dus bezwaar tegen maakte. Omdat ze niet of 

nauwelijks met elkaar in gesprek waren bleek de ontstane situatie niet in der 

minne te kunnen worden geschikt. 

Dus volgde er aangifte bij de politie waarna het voorval werd voorgelegd aan 

de Rechterlijke Macht. 

In de PZC van 22 november van dat jaar lezen we: 

 

“De landbouwer (……..) uit Hengstdijk had een onverharde weg tussen zijn land 

en dat van zijn buurman voor de helft omgeploegd. 

Verdachte zei niet te weten dat de weg die hij van 1,50 meter tot 70 centimeter 

had teruggebracht, op de weglegger voorkomt. Conform de eis werd verdachte 

veroordeeld tot een waarschuwings-boete van fl. 15,--, subs. 3 dagen.’’ 

 

We weten niet of verdachte de ontstane situatie ongedaan moest maken. En 

ook lezen we niet of die fl. 15,-- zijn voldaan of dat verdachte in hoger beroep is 

gegaan of drie dagen is gaan ‘’brommen’’.   

Maar uit betrouwbare bron weten we wel dat het tussen beide broers nooit 

meer goed is gekomen. 

 
 


