Andere tijden

Wie tegenwoordig te maken heeft met de diefstal van z’n fiets kan natuurlijk
altijd aangifte doen bij de politie, maar steeds vaker laten mensen dat er maar
bij zitten omdat het doorgaans toch niks oplevert.

Dat was vroeger wel anders:

Een artikeltje in de Stem van 1959 vertelt een heel ander verhaal. We zouden
normaal gesproken aan deze anekdote geen aandacht schenken, ware het niet
dat er een in Hengstdijk geboren dief bij betrokken was.

“Een inwoner van Terneuzen deed bij de politie aangifte van de vermissing van
zZijn nog zo good als nieuwe fiets. Hij kon daarbij het merk en het nummer van
de fiets opgeven. Reeds twee dagen later kon de politie te Tilburg melden dat
de fiets in haar bezit was en gevonden bij een inwoner van Nijmegen, T.J.H.,
geboren te Hengstdijk. Hij werd gearresteerd en naar Terneuzen overgebracht”.

Over een opgelegde straf of boete wordt niet gerept, maar ongetwijfeld zal het
voor die tijd een serieuze “drukker” zijn geweest.
Dat waren nog eens andere tijden.



