Schuurbranden

Merkwaardig dat in de tweede helft van de vorige eeuw in een tijdsbestek van
enkele jaren Hengstdijk geteisterd werd door een 4-tal schuurbranden. De
ouderen onder ons herinneren zich dit zeker.

Het was in de zomer van 1956 dat de schuur van de gebroeders van de Bulck
aan de Plevierstraat op klaarlichte dag afbrandde. Gelukkig was er geen vee in
aanwezig, maar enkele machines en een hoeveelheid stro waren een prooi van
de vlammen. De oorzaak bleef onbekend.

In de zomer van 1959 tijdens een zware onweersbui werd de schuur van de
gebroeders Boeijkens in de Dreef door de bliksem getroffen. In korte tijd stond
alles in lichterlaaie en gleed het rieten dak van de schuur brandend naar
beneden. Het volledig houten gebouw brandde totaal af. Ook hier was er
gelukkig geen vee in aanwezig. Wel maakte op dat moment de visser René
Pardon gebruik van de schuur om te schuilen voor het noodweer. Maar ook hij
kon nog net op tijd voor het vuur vliuchten.

Dat was nog niet alles: in september 1960 was de schuur van Leon van
Esbroeck in de Rummersdijk aan de beurt. Merkwaardig voorval was dat de
brandweer van Vogelwaarde nauwelijks in staat was om te blussen omdat de
waterputten in de buurt van de schuur waaruit getankt moest worden droog
stonden. De brandweer van Hontenisse bracht uitkomst omdat die wel de
mogelijkheid had om op het leidingwaternet aan te sluiten. De schuur ging
grotendeels verloren, maar ook hier viel gelukkig geen verlies van vee te
betreuren.

Een half jaar later in de nacht van 19 op 20 februari 1961 werd Hengstdijk
opgeschrikt door de brand van de schuur van Eugéne de Waal, vlak bij de
Hengstdijkse straat net over “de Tramlijn, aan het begin van de padjes”.
Blijkbaar was kortsluiting de oorzaak. Bij deze brand kwam 8 stuks rundvee in
de vlammen om. Alleen een paard kon op tijd worden gered. Uit de
overlevering is bekend dat het dier met de vonken op de rug door de Kerkstraat
draafde, maar de brand wel heeft overleefd.



