
Een oude ansichtkaart………. 

Bij de voorjaarsschoonmaak kwam een van onze trouwe lezers deze prachtige ansichtkaart tegen. De 

foto is genomen vanuit het begin van de Karnemelkstraat. Waarschijnlijk omstreeks 1956.  

 

De rietkraag verraadt dat daar achter een waterpartij moet zijn; op de foto niet zichtbaar, 

maar die was er in het verleden weldegelijk. We noemden het ‘’de Wieg’’, een kleine plas 

waarin vooral in de winter het water vrij hoog stond. En dat kwam vaak goed uit, want zodra 

de vorst intrad was het een prima plek voor ijsplezier, zeker omdat rechts (niet zichtbaar) de 

lagere school stond.  

Het was geen stilstaande plas; de afwatering ging via een sloot en een buizenstelsel onder de 

Karnemelkstraat door richting de Hengstdijkse Kerkstraat. Om te voorkomen dat er water 

wegliep was er bij de eerste de beste vorst altijd weer de naast ‘’de Wieg’’ wonende Gijs van 

de Lavoir (de vader van Marie) die de afvoerbuis voorzag van stro en jutezakken. Ook al was 

dat niet precies volgens de regels; Gijs z’n werk werd door het Waterschap gedoogd. 

Uiteraard tot groot plezier van alle kinderen in het dorp, want tussen de middag en na 

school kon er vrijwel direct gebruik van gemaakt worden. Vaak kon er al na één of twee 

nachten vorst geschaatst worden. 

Op de achtergrond grazen koeien, hoogstwaarschijnlijk van Sjef van Heese want Sjef was 

eigenaar van dat stuk weiland. Rechts het huis van de familie de Kort. De wieg is 

dichtgegroeid en de wei is nu de ingang van het wandelbos. Het is allemaal vergane glorie. 

De kerk echter staat er in z’n volle glorie nog precies zo bij als ruim 60 jaar geleden.  


