
Bezoek aan het dorp van mijn Oma Angela 

Ineens zonder dat ik het gepland had stond ik in Hengstdijk. 

 

Mijn oma, Angela van Buijten, was een hele bijzondere vrouw. Ik kwam als klein 

meisje erg graag bij haar. Ik mocht vaak bij haar logeren en als ik wist dat ik na 

school naar haar toe mocht, dan voelde ik mij plots niet zo lekker en werd ik 

eerder opgehaald. Dan kreeg ik een matse met bruine suiker en dan was ik 

ineens weer beter.  

We hadden een hele fijne en bijzondere band en ik mis haar nog elke dag. Ik 

heb mijn dochter ook naar haar vernoemd.  

We speelden winkeltje en ze knutselde dan een portemonnee voor mij van 

papier. Ook vertelde oma mij veel over vroeger. Over het huis waar ze woonde. 

Dat ze dieren hadden en groenten kon plukken uit de tuin.  

Ik ben het jongste kleinkind en ook al weet ik nog wel dat ze mij die verhalen 

vertelde. Toch verwateren de details omdat ik denk ik ook nog wat te jong was 

om het helemaal te begrijpen.  

Maar gelukkig heeft mijn oom Rob de Groot, zoon van Angela van Buijten alle 

verhalen van oma uitgezocht en verzameld en heeft zelfs haar levensverhaal 

gedeeld op deze website.  

Op een dinsdag ging ik bij oom Rob langs en samen hebben we uren door de 

fotoboeken van Oma gebladerd en vertelde hij mij alle verhalen. Ik vond het 

geweldig om alle verhalen weer te horen. De hele middag heb ik er nog over 

gedagdroomd. Die woensdag er op kregen mijn man en ik te horen waar ons 

verassingsweekend naar toe ging: Zeeland! Burgh – Haamstede. Hoe geweldig 

was dat en het was maar een uur rijden van Hengstdijk. Ineens zonder dat ik het 

gepland had stond ik in Hengstdijk. 

Met de foto’s die ik van oom Rob had gezien vers in mijn geheugen stond ik 

ineens in Hengstdijk, de kerk waar oma kwam en haar vader ook op de orgel 

speelde. haar school, de straat waar haar huis stond. Zo ontzettend bijzonder 

om het gezien te hebben. Ik zat samen met mijn partner op het bankje op de 

Plevierstraat 18 waar mijn oma had gewoond en de eigenaresse kwam 

aangereden. We vertelden haar ons verhaal en het was meteen duidelijk. Jullie 



moeten Ko ontmoeten. We hebben heerlijk gepraat met Ko en zijn vrouw en 

daarmee was mijn bezoek aan Hengstdijk compleet. Ik ben met een fijn gevoel 

weggegaan en mijn netvlies is nog rijker gevuld met beelden over het leven van 

mijn oma Angela. (voor mij Oma de Groot) 

 

 


