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JAAR B 
3de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 3, 13-15.17-19 
1 Johannes 2, 1-5a 

Lucas 24, 35-48 
 

Thema 
In ons midden 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen 
geloofsgemeenschap. 

 

 

Van Advent naar Advent 

 

We zijn begonnen aan de gesprekken in de geloofsgemeenschappen. Leidraad daarin is de vraag die we tijdens de bijeenkomsten 
steeds stellen: hoe zijn we enerzijds parochie en hoe beleven we anderzijds het geloof in onze plaatselijke gemeenschap? We zetten 
belangrijke stappen om de toekomst van r.-k. Zeeuws-Vlaanderen te versterken. Graag verwelkomen we u tijdens de gespreksavond in 
uw woonplaats. 

 

Data gespreksavonden in onze parochie (Graauw en Hengstdijk zijn deze week geweest): 

 

Vogelwaarde zaterdag 13 april rond 20.00 uur kerk Boschkapelle 
Lamswaarde maandag 15 april rond 19.45 uur kerk Lamswaarde 
Kloosterzande/Ossenisse zondag 21 april rond 10.30 uur kerk Groenendijk 
Hulst woensdag 24 april rond 19.30 uur basiliek Hulst 
Nieuw Namen vrijdag 26 april rond 1945 uur kerk Nieuw Namen 
Clinge zaterdag 27 april rond 20.00 uur kerk Clinge 
Koewacht dinsdag 30 april rond 19.30 uur kerk Koewacht 
Heilkant woensdag 8 mei rond 20.00 uur ’t Heike 
St Jansteen/Kapellebrug maandag 13 mei rond 20.00 uur De Warande 

 

Wij rekenen op uw komst! 
 

 

Barmhartigheidszondag 
 

Op zondag 7 april kwamen we samen in de basiliek van Hulst om het feest van de 
Goddelijke Barmhartigheid te vieren. 
We mochten God loven en prijzen om zijn barmhartigheid voor elke ziel die zich tot 
Hem wendt. Om drie uur begonnen we met een loflied. Jezus was aanwezig in het 
levende brood in de monstrans op het altaar, die daar door de pastoor was 
geplaatst. We baden de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en 
tussendoor zongen we een lied. Er werden voorbeden gelezen en er was tijd voor 
stille aanbidding. Na het Tantum ergo en de zegen met het Allerheiligste, werd 
Jezus terug naar het tabernakel gebracht. Tijdens het slotlied gingen we al zingend 
in processie naar het beeld van de barmhartige Samaritaan naast de kerk. Daar 
kregen we de boodschap mee van pastoor Wiertz om barmhartigheid te tonen 
jegens onze medemens, behulpzaam te zijn, en te helpen waar kan, om zo een 

voorbeeld te zijn van Gods liefde en dat uit te dragen in ons leven. 
En daarna dronken we samen een heerlijk kopje koffie! Het was een prachtig uurtje van samenzijn! 
 

Bernadette Luijcks-Hemelsoet  
 

 

Museumtentoonstelling ‘Basiliek in beeld’ geopend 

 

De tentoonstelling 'Basiliek in beeld', die afgelopen zaterdag werd geopend in Museum Hulst 's Landshuis aan de Steenstraat, is 
toegespitst op de laatste restauratie van het kerkgebouw tussen de jaren 1993 en 1996. En terecht, omdat er zo’n dertig jaar geleden 
een enorme inspanning is geleverd door de Hulster bevolking en het bedrijfsleven om de restauratierekening kloppend te maken. Nadeel 
van een tentoonstelling over dit onderwerp is dat er meer te lezen dan te bekijken valt. Dat kan ook niet anders. Maar met enige 
inspanning krijgt men wel een goed beeld door de vele foto’s, schilderingen en presentatie van liturgische kleding en voorwerpen. Zoals 
bij de opening werd gezegd, is de tentoonstelling ook een opstap naar de komende publicatie van het jaarboek van de Oudheidkundige 
Kring. Na studies in oude en nieuwe bronnen over de oudste geschiedenis van Hulst en het Hulsterambacht zijn er ook nieuwe gegevens 
verkregen. Het boek bevat 25 studies van 17 deskundigen en heeft een omvang van ongeveer 500 pagina’s, exclusief de 
wetenschappelijke verantwoording in voetnoten, literatuur en de archivalia. Het boek wordt op zaterdagmiddag 7 september in de 
basiliek gepresenteerd en gaat gepaard met de vertoning van een nog bij het publiek onbekende, spectaculaire eeuwenoude grafvondst 
in de kerk.  

 

Ga zeker eens een kijkje nemen in het museum! De tentoonstelling is tot 7 september te bezichtigen. Wilt u nog meer te weten komen 
over de basiliek? U kunt natuurlijk het boek afwachten, maar u kunt zich nu al door de gidsen van het museum en inhulst van alles over 
de basiliek laten vertellen. Meer info via: info@museumhulst.nl of infopunt@hulstnet.nl, of bel 0114-320 692 of 0114-319 441. 
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Soubirous in de Hulster basiliek op 20-21 april 
 

Op zaterdagavond 20 en zondag 21 april worden de relieken van de heilige Bernadette Soubirous ter verering uitgesteld in de H. 
Willibrordbasiliek aan de Steenstraat in Hulst. Het programma voor deze dagen ziet er als volgt uit: 
 

Zaterdag 20 april 2024 

• Middag: Film 'Bernadette' (doorlopende vertoning) 

• 20.00 uur: Meditatieve viering in de stijl van Lourdes en Taizé, gevolgd door een 
lichtprocessie en gebedswake 

• Aansluitend: Nachtwake bij de relieken die afgesloten wordt met een dagsluiting/completen 
 

Zondag 21 april 2024 – tevens Roepingenzondag 

• 11.00 uur: Feestelijke eucharistieviering 

• Middag: Open Kerk en film 'Bernadette' (doorlopende vertoning) 

• 14.30 uur: Lezing over Bernadette en roepingen door vic. Paul Verbeek 

• 16.00 uur: Roepingen-vesper 

• 20.30 uur: Afsluiting/completen 
 

Bernadette Soubirous was het meisje dat in 1858 verschijningen kreeg van Maria nabij 
Lourdes. Deze plaats is uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartplaatsen van de wereld. Op 8 december 1933 verklaarde 
paus Pius XI Bernadette heilig. Lourdes is nog altijd erg populair als bedevaartsoord en ook in de Lage Landen heeft Bernadette 
vele bewonderaars. Haar feestdag valt op 16 april.  
Haar relieken die in het weekend van 20 en 21 april in de basiliek worden uitgesteld, zijn vervat in een zogenaamde 'reliekschrijn'. 
Behalve deze schrijn is er ook een stuk rots en bronwater uit de Lourdesgrot. 
 

Voor meer informatie: Landelijke programma bekend: reliek heilige Bernadette doet 14 Nederlandse kerken aan - Bisdom Breda 
 

 

Oproep: ‘Bernadette-devotionalia’ gevraagd voor expositie in Hulst 

 

Net zoals er landelijk steeds meer aandacht is voor de rondgang van de relieken van de heilige Bernadette Soubirous door 
Nederland, zo is er lokaal steeds meer belangstelling voor het feit dat die relieken op zaterdag 20 en zondag 21 april naar 
Zeeuws-Vlaanderen komen, en wel naar de basiliek in Hulst. Uiteraard met een heel programma daaromheen. Een onderdeel 
daarvan is een expositie van kunst en devotionalia rond Bernadette. 

 

Omdat het Franse bedevaartsoord Lourdes zich in Nederland al meer dan 150 jaar in behoorlijke populariteit mag verheugen, 
zullen er ongetwijfeld veel Bernadette-devotionalia in onze streken aanwezig zijn. Als u - als bezitter van dergelijke kunst of 
devotionalia - aan die expositie wilt meewerken, is dit een uitgelezen kans om uw bezit geëxposeerd te zien in de H. 
Willibrordusbasiliek, terwijl daar de relieken van Bernadette ter verering zijn uitgesteld. 

 

U kunt ze komende week in de ochtend afgeven op het parochiecentrum, Steenstraat 9 tussen 9 en 12 uur, graag onder 
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer (eventueel ook mailadres) zodat u ze na deze dagen weer terug kunt krijgen. 

 

Met heel veel dank,  
De commissie 'Relieken van Bernadette' 

 

 
 

Bedevaart naar Kevelaer (6-7 augustus) 

 

De bedevaart naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 augustus. Gaat u ook 
mee? U kunt zich al opgeven bij Cecile van Tiggelen, pastoraalteam@hmsdz.nl Een poster en 
uitnodigingen komen nog, maar we willen u het volgende niet onthouden. 
 

U bent namelijk van harte uitgenodigd voor een feestelijke viering op vrijdag 3 mei om 19.00 uur in de 
kathedraal, Sint Janstraat 8 te Breda. 
 

Tijdens deze viering zal het gerestaureerde Mariabeeld van de Broederschap van Kevelaer te bewonderen zijn. 
Het beeld zal niet meer meegaan naar Kevelaer, want het is te kwetsbaar geworden. Vandaar dat het bestuur 
besloten heeft om jaarlijks een openingsviering te houden in de kathedraal. 

 

We nodigen u en alle pelgrims uit naar deze viering te komen. 
 

 
 

Deel 3 in de serie over 'Kerk en land van Hulst 1199-2010' 
Verwijzing naar het te verschijnen boek 

 

In 1202 vertrok Boudewijn, graaf van Vlaanderen, met andere ridders op kruistocht naar Palestina. Naar verluidt, 
wendde hij zijn schip om onbekende reden ter hoogte van Alexandrië naar Griekenland, veroverde 
Constantinopel en liet zich tot keizer kronen. De bloedige verovering kostte veel burgers het leven en bezorgde 
hem een slechte naam in het Midden-Oosten. Diezelfde persoon schonk al zijn inkomsten uit Hulst aan het 
kapittel van Kortrijk. Die belasting werd geïnd in zijn kantoor, de tegenwoordige gemeentewinkel of pand 
Seydlitz. Hij had er een bestemming voor: in het kerkje bij zijn kasteel in Kortrijk moesten er flambouwen branden 
voor de verlichting. Het werd de start van de kerk van O.L.V. in Kortrijk, die er nu nog staat! Nog een aspect: de 
vruchtbare polders ten noorden van Hulst brachten veel geld in het laatje van het kapittel, maar waren al snel het 
doelwit van Kortrijks vijanden. Wilde je de macht van de graaf breken, dan moest je rooftochten houden in de 
polders boven Hulst! 

 

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring 
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 

vrijdag 12 april 15.00 uur: kruisweg  

zaterdag 13 april 10.30 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz, 

pastor K. Van de Wiele en pastor M. Dieleman  

zondag 14 april 11.00 uur: eucharistie met als voorganger pastoor W. Wiertz  m.m.v. op orgel M. 

Mangnus en zang M. v.d. Boomen 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jacobus de Smit, broers, zusters en verdere familie Heijens; Jo 

Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; 

Paula de Bruijn en echtgenoot Ries van Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Leonid 

Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Marie Roels; Rudi Thomas en Rose-

Marie Thomas-de Theije; Leon de Bleijser en overleden familie; August de Kort, Anna Polspoel 

en dochter Imke; Peter Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; Robert van der Wielen en 

Lies van der Wielen-Mangnus 

woensdag 17 april 18.30 uur: rozenkransgebed 

woensdag 17 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger  kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 

zondag 14 april 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Roger van Damme; Roger Baert echtgenoot van Gerarda Baert en overleden familie; 

George Poppe  
 

Clinge H. Henricus 

zaterdag 13 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’  

intenties: Maurice van den Brande echtgenoot van Els Wentzler, ook voor eerdere echtgenote 

Henriëtte Audenaerdt; Tilly van Vlierberghe echtgenote van Jo Hoefeijzers; jaargetijde Louisa 
Sloot en echtgenoot Petrus Acke en hun zoon Eddy 

dinsdag 16 april 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

verzoek van de kerkhofgroep: Wij zijn op zoek naar tuingereedschap wat bij u geen dienst meer 

doet. Dat kan een schop, een spa, een hark, een bezem, een schoffel, een hak of gewoon een 

steel zijn. Als u iets kan missen gelieve dan contact op te nemen met Sjaak Leegstraten (+31 6 

13 54 51 62); het wordt dan bij u opgehaald en u doet er ons een groot plezier mee. We kunnen 

ook, al is iets stuk, deze nog opknappen en daarmee een tweede leven geven. Dank namens de 

leden van de kerkhofgroep. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 13 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Rudy de Blok; jaargetijde Patrick Marin; overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-

van Damme; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie 

mededeling: zaterdag 13 april is er na de viering om 20.00 uur een gesprek over de toekomst 

van de parochie. Iedereen is van harte welkom.  
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 

zondag 14 april 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  

intenties: jaargetijde Piet Maas, overleden echtgenote, zoon, dochters en familie; jaargetijde 

Johannes Verdurmen; Willy de Bakker; Eddy van Gassen; Piet de Bruin; Johan Spithoven; Jopie 

Buysrogge; Nelly Vermeule-Rijk 
zondag 14 april 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en 

pastor K. van de Wiele 
 

Lamswaarde H. Cornelius 

maandag 15 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 

zondag 14 april 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

intenties: Miel en Tilly Picavet-Vermeulen en schoonzoon Peter Maasmans; Karel Van den 

Branden en overleden familie; overleden familie Steijaert-Schillemans 

Overzicht vieringen 
rond 13-14 april 

Hulst 
vr 12 apr 15.00 uur:  kruisweg 
za 13 apr 10.30 uur:
 eerstecommunieviering 
zo 14 apr 11.00 uur:  eucharistie 
wo 17 apr 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 17 apr 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 14 apr 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 13 apr 19.00 uur: eucharistie 
di 16 apr 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 13 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 14 apr 9.30 uur: eucharistie 
zo 14 apr 14.00 uur: 
 eerstecommunieviering 
Lamswaarde 
ma 15 apr 19.00 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 14 apr 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.hmsdz.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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